En als ik eens gestorven ben,
vergeet me dan foch niet.
's Avonds voor ge inslaapt,

maar wenen moogt ge niet.

Tot ons verdriet is plotseling van ons heengegaan

Mevrouw

Veerle Audenaerde

Dochter van Alois Audenaerde en Annie Van Accoleyen

Geboren te Aalst op 22 mei 1966 en plots overleden
in WZC Prieelshof te Oordegem op 16 november 2021.

De afscheidsbijeenkomst met asurne,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de Sint-Martinuskerk te Lede
op vrijdag 26 november 2021 om 11.00 uvur

Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.

Na de plechtigheid zullen we Veerle te ruste leggen
in het urnengraf op de begraafplaats van Lede.

U kan afscheid nemen van Veerle in het funerarium Hermans,

Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem,
donderdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar ouders:
Alois en Annie Audenaerde-Van Accoleyen

Haar broer:
Dirk Audenaerde

Haar neven en nichten:
Mireya Audenaerde
Yoran Audenaerde

Christine en Geert Van Impe-Gabriél
Sabine en Geert Van Impe-Teirlinck

De families Audenaerde en Van Accoleyen.

Met dank aan:
haar huisarts Dr. Nathalie Janssens
WZC Prieelshof afdeling “Landegem” te Oordegem.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans,

Markt 28/01, 9340 Lede

t.a.v. de familie Audenaerde.

Online condoleren www.begrafenissen-hermans.be



