
Vaak zullen wij je tegenkomen 
met wie je was en wat je zei. Je bent wel bij ons weggenomen 

maar een stuk van jou blijft altijd heel dichtbij. 

 Mevrouw

Weduwe van Polydoor Pardaens († 2000)

Geboren te Vlierzele op 12 juni 1936 en zachtjes ingeslapen
in WZC Markizaat te Lede op 30 maart 2022.

Verdrietig om dit afscheid maar dankbaar om haar liefdevol leven, melden u dit:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
 Johnny(†) en Martine Keppens - Pardaens
  David en Nathalie Keppens - Van Impe, Emmelie en Pauline
 Yvan en Carine Pardaens - Van De Walle
  Kim en Diederik Pardaens - De Meyer, Cézanne
  Lisa en Jiry Pardaens - Baute

Haar schoonzussen, neven en nichten.

De families De Boeck, Pardaens, Rasschaert en Van Der Meulen.

Met dank aan haar huisarts Dr. Hans Christiaens en 
het verplegend personeel van WZC Markizaat te Lede.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, 
zal opgedragen worden in de Sint-Fledericuskerk te Vlierzele
op woensdag 6 april 2022 om 10.00 uur.

Na de plechtigheid leggen wij haar te ruste 
samen bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Vlierzele.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Rouwadres: Begr. Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 
9520 Sint-Lievens-Houtem t.a.v. de familie Pardaens-De Boeck.  
Online condoleren www.begrafenissen-hermans.be
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Adrienne De Boeck


