Verdrietig, maar dankbaar voor haar leven
delen we jullie mede dat onze lieve mama en oma is overleden.

Mevrouw

Hélene Huybens

weduwe van Gerard Van den Berghe
Geboren in Wanzele op 14 november 1926 en zachtjes ingeslapen

in het WZC Markizaat in Lede op 16 januari 2024.

Naar wens van de overledene zal de afscheidsplechtigheid en crematie,
alsook de bijzetting van de urne bij Gerard, gebeuren in intieme familiekring.

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
Johan en Marie-Claire(t) Van den Berghe - Merckx
Kristof en Katja Van den Berghe - Bruyland, Elise
Werner en Miek Van den Berghe - Verwerft
Michaél en Karen Van den Berghe - Belis, Daan en Tijs
Tom en Wendy Van den Berghe - van Weelde, Olivia en Annabel
Bert en Sophie Van den Berghe - Verstappen, Amelie en Francis
Sonja en Patrick Van den Berghe - Dierens
Maaike en Wim Dierens - Nuel, Thibault en Julie
Ilke en Christian Dierens - Stragier, lan
Anke en Michiel Dierens - Bevernaegie

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
De families Huybens, Van den Berghe, Moerenhout en Scholliers.

Met dank aan haar huisarts dr. Van De Walle en het voltallig team van
WZC Markizaat afdeling Orangerie in Lede.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v. de familie Van den Berghe - Huybens
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Hélene Huybens



Beetje bij beetje moesten we je verlaten

We konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer

De mama van vroeger was je niet meer

We zagen je stil verdriet,

Maar helpen konden we je niet.

Als mijn geheugen niet meer weet
wie ik ben of hoe ik heet,

geen zin meer heb om op te staan
ben ik blij dat ik uiteindelijk
zachtjes mocht gaan.
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