
Mijn tijd is hier voorbij
Dag... tot ziens... vaarwel
Ik vertrek uit dit aardse land
Dankbaar kijk ik terug wat mij op aarde is gegeven

Jefke

Diep bedroefd om zijn heengaan en gesterkt door mooie herinneringen nemen wij afscheid van

de heer

Weduwnaar van Iréna Baele (†2008)

Geboren in Haaltert op 24 oktober 1929 en zachtjes heengegaan 
thuis te Letterhoutem op 13 april 2024.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Michaëlkerk in 
Sint-Lievens-Houtem op zaterdag 20 april 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid.

Na de plechtigheid herenigen wij Joseph met zijn echtgenote Iréna op de begraafplaats van Sint-Lievens-Houtem.

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Yvette en Danny Van Herreweghe - Grootvriendt, kinderen en kleinkinderen
Nelly en Wilfried Van Herreweghe - Deconynck, kinderen en kleinkinderen
Emmanuella en Kevin Van Herreweghe - Vanwinkel
Eric en Carine Van Herreweghe - Van Tittelboom en kinderen

De families Van Herreweghe, Baele, Temmerman en De Flo.

Met dank aan huisartsengroep Nele Hertegonne, 
de thuisverpleging An - Wim en team en de palliatieve thuiszorg.

Je kan Joseph een laatste groet brengen in funerarium Hermans, 
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op woensdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem
t.a.v. de familie Van Herreweghe - Baele.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

 

Joseph Van Herreweghe



Begr. Hermans, Sint-Lievens-Houtem, Lede & Smetlede, 053/62 91 50 • 0494/80 70 22

Joseph Van Herreweghe
° 24 OKTOBER 1929 - † 13 APRIL 2024


