
Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

Diep bedroefd om zijn heengaan en gesterkt door mooie herinneringen nemen wij afscheid van 

de heer

Echtgenoot van Davy Verhaegen

Geboren in Aalst op 8 juni 1970 en overleden 
in het AZ Maria Middelares Ziekenhuis in Gent op 20 mei 2025.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk in Erpe
op zaterdag 31 mei 2025 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid achteraan in de kerk.

Na de plechtigheid zullen we Marc te ruste leggen op het kerkhof van Lede.

Dit melden U bedroefd maar vooral dankbaar:

Davy Verhaegen 									            zijn echtgenoot

Roger en Suzanne Duytschaever - Coppens 						               zijn ouders

Frank(†) Duytschaever, kinderen en kleinkinderen 					                zijn broer

Albert(†) en Sonja Verhaegen - D’Hondt 					                 zijn schoonouders

Frank(†) en Tracy Herremans - Verhaegen					                      zijn schoonzus

Delen mee in de rouw: zijn tantes, nonkels, neven en nichten.

De families Duytschaever, Verhaegen, Coppens en D’Hondt.

Met dank aan huisartsenpraktijk De Smet in Nieuwerkerken, de thuisverpleging Sofie en het 
verplegend personeel van AZ Maria Middelares Ziekenhuis in Gent.

Je kan Marc een laatste groet brengen in het mortuarium van het AZORG Ziekenhuis campus Merestraat in 
Aalst elke werkdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen van 8.30 uur tot 11.45 uur. 

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede, t.a.v. de familie Duytschaever - Verhaegen.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

	

Marc Duytschaever



Marc Duytschaever
° 8 JUNI 1970 - † 20 MEI 2025

Begr. Hermans, Lede, Smetlede & Sint-Lievens-Houtem, 053/62 91 50 • 0494/80 70 22

Als een bloem, zo is het leven
‘t begin is teer en klein.

De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.

Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even.

Vraag niet bij welke groep je hoort
dat is ‘t geheim van het leven.


