Ik heb mijn moeder niet verloren

Daarvoor gaf zij mij teveel
Wat zij mij zei blijf ik horen

Van wat ik ben is zij een deel

Ik kom haar overal nog tegen
In wat ik doe en wat ik laat

Zij was en blijft voor mij een zegen
Waarvan het spoor steeds verder gaat

Met pijn in ons hart melden wij U het overlijden van

Mevrouw

Weduwe van de heer Albert Van de Wiele

Geboren in Smetlede op 6 maart 1931 en rustig ingeslapen in
WZC Molenkouter in Wichelen op 29 juli 2025.

De afscheidsplechtigheid rondom de urne,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in crematorium Siesegem,
Merestraat 169, 9300 Aalst
op maandag 4 augustus 2025 om 13.00 uur.

Samenkomst in de aula van het crematorium vanaf 12.45 uur.

Na de plechtigheid zal Alfonsine herenigd worden in
het urnengraf op de begraafplaats van Serskamp.

Haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
achterachterkleinkinderen:

Rita en René Verstraeten - Van de Wiele
Peggy en Jean-Paul Van de Wiele - Duym
kinderen en kleinkinderen
Franky en Alexandra Van de Wiele - Herman
kinderen en kleinkinderen
Chris Van de Wiele
kind
Dimitri en Cindy Van de Wiele - Van Cauwenberg
kinderen en kleinkinderen
Kelly en Pedro Van de Wiele - Thijsen
kinderen
Linda en Roland Verstraeten - Verhaegen
Cindy en Pascal Verhaegen - De Clopper

kind

Isabel en Ronny Verhaegen - Vermeersch
kind

Sven en Evy Verhaegen - Huyghe
kind

Marleen en Andre Verstraeten - Van de Wiele
Tamara en Jean-Marie Van de Wiele - Huylebroeck
kind
Brenda en Carin Van de Wiele - De Donder
Gwen en Dimitri Jacobs - Roels
Candy en Bram Jacobs - Van Der Bruggen
kind
Silvie en Anton Van Uytvanck - De Coster
kinderen
Jurgen Van de Wiele

De families Osselaer, Van de Wiele, Van Der Haegen en Mertens

Met dank aan haar huisarts dr. Van Der Meersch en het voltallig personeel
van WZC Molenkouter in Wichelen.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v. de familie Osselaer - Van De Wiele.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Begr. Hermans, Lede, Smetlede & Sint-Lievens-Houtem, 053/62 91 50



Vasthouden kan ik je niet meer,
liethebben des te meer.
Zolang je nog in mijn gedachten dwaalt,
zal mijn hart je nooit vergeten.

Aonsine Osselaer

1931 -2025



