
Vandaag
hebben we afscheid genomen.
Er schuilen vogels wijd verdriet
in ’t ritme van ons dankbaar lied
om jou…

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

weduwe van Dominique Janssens

Geboren in Lede op 30 september 1932 en zachtjes ingeslapen in
WZC Markizaat in Lede op 5 februari 2026.

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene en haar familie 
zal het afscheid plaatsvinden in strikt intieme kring.

Na de plechtigheid zal ze herenigd worden met haar echtgenoot 
op de begraafplaats van Lede.

	 Maria Praet

Dit melden U bedroefd maar vooral dankbaar:

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
Martine en Marc(†) Janssens - Van Melkebeek, Karel Lierman
	 Michaël en Elena Van Melkebeek - Van Melkebeek, 
		  Mark
		  Maxim 
		  Mikaela
Luc en Nadine Janssens - Van den Borre
	 Joeri en Leen Janssens - Van Nuffel, 
		  Rune
		  Finn

De families Praet, Janssens, De Kerpel en De Paepe.

Met warme dank aan het voltallig personeel van WZC Markizaat in Lede.

Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede 
t.a.v. de familie Janssens - Praet
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be
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° 30 september 1932 - † 5 februari 2026

Maria Praet

Ik heb mijn moeder niet verloren 
Daarvoor gaf zij mij teveel 
Wat zij mij zei blijf ik horen 

Van wat ik ben is zij een deel 

Ik kom haar overal nog tegen 
In wat ik doe en wat ik laat 

Zij was en blijft voor mij een zegen 
Waarvan het spoor steeds verder gaat 


