De storm is voorbij,
De wolken verdwenen.
Je vindt nu de rust,
In eeuwige vrede

Ondanks zijn strijdlust, vertrouwen en optimisme,
is veel te vroeg, van ons heengegaan

de heer

Paul D’Haese

echtgenoot van Nelly De Spiegeleer

Geboren op 17 april 1954 - t in Papegem op 18 maart 2026.

Het afscheid van Paul zal plaatsvinden rond zijn urne
op woensdag 25 maart 2026 om 10.30 uur
in de aula van begrafenissen Hermans (zaal Intermezzo),
Kasteeldreef 55, 9340 Lede,
waar we samen in stilte, rust en verbondenheid
zijn leven gedenken en hem in liefde zullen laten gaan.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.
Mogelijkheid tot condoleren na het afscheid.

Na het afscheid geeft het gezin naar wens van Paul de as terug aan de
natuur op de strooiweide van de begraafplaats in Impe.

Dit melden u stil, verdrietig, maar vooral dankbaar:

zijn echtgenote:
Nelly De Spiegeleer

zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen:
Nico en llse D’Haese - Van den Steen
Tess en Jelle

zijn broer, schoonbroer en schoonzussen:
Johnny en Magda D’Haese - Moens, kinderen en kleinkinderen
Johan(t) en Vera Roggeman - De Spiegeleer, kinderen en kleinkinderen

zijn metekind:
Evi Roggeman

zijn petekind:
Joeri D’Haese

Met dank aan Dr. Daeleman Martine, Dr. Decruyenaere Alexander,
mevrouw Martine Van Bont, de medewerkers van de afdeling
Oncologie UZ Gent en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v. de familie D’'Haese - De Spiegeleer.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be



