
Ik huil om de stilte na jouw bestaan,
het verdriet omdat er geen afscheid was.
Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan
omdat de dood jou zo plots heeft verrast.

Ver weg van ons, maar toch zo nabij, is van ons heengegaan

de heer

Geboren in Aalst op 20 november 1967 en onverwachts 
thuis in Oordegem overleden op 30 mei 2026.

Dit melden u stil en verdrietig:

Zijn dochter en partner: 
Frauke en Kenny De Wolf - Vande Meersch, Céleste 

Zijn broers en zussen:
Patrick(†) De Wolf
Marc(†) De Wolf 
Luc en Lydia(†) De Wolf - Cieters en kinderen
Dirk en Hilde De Wolf - Cordemans en kinderen 
Alain en Lieve Van Caelenbergh - De Wolf

Zijn ouders:
Johan(†) De Wolf en Rachel(†) De Vlaeminck	

Wij zullen samen afscheid nemen van Wim
op maandag 8 juni 2026 om 11.00 uur
op het kerkhof in Lede.

Na de plechtigheid zal de as van Wim terug gegeven worden 
aan de natuur op de strooiweide van het kerkhof in Lede.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, 
Markt 28/01, 9340 Lede, t.a.v. de familie De Wolf
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Wim  De Wolf

Begr. Hermans, Lede, Smetlede & Sint-Lievens-Houtem, tel. 053/62 91 50 - 0494/80 70 22


